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De Heer is waarlijk opgestaan!
Liederen en Lezingen deze morgen
•	 Op	Toonhoogte	127

Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft.

Because He lives,
I can face tomorrow.
Because He lives,
my fear is gone.
Because I know,
He holds the future.
And life is worth the living,
just because He lives.

•	 Gezang	215
•	 Psalm	86	vers	4
•	 Lied	107	(Sela)	Aan	mijn	zij

Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang:
dan bent U mijn Vader die mij dragen kan.
Wanneer ik wankel onder zware last,
houdt uw hand mij stevig vast.
In de diepste nood, door de moeite heen,
blijft U aan mijn zij, U mijn God alleen.

Met uw woord als waarheid in de hand,
zie ik naar U op, houd ik gelovig stand.
Dwars door het duister heen schijnt een helder licht;
toont mij uw heerlijk vergezicht.
God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij,
die mij niet verlaat, die mij verder leidt.

Door de kracht van Hem die verrezen is,
weet ik dat mijn leven altijd veilig is.
Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan:
al het kwaad zal die dag vergaan.
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij:
leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!

•	 Kinderlied:	Op	Toonhoogte	434	
Omdat de Heer verrezen is,
zingen wij in koor
heel de wereld door.
Omdat de Heer verrezen is,
zingen wij in koor
tot de wereld hoort:
dat de Heer verrezen is!

(Refrein)
Zeg het voort, (zeg het voort)
zeg het voort, (zeg het voort)
geef het door dat de Heer verrezen is.
Zeg het hier, (zeg het hier)
zeg het daar, (zeg het daar)
want het woord is waar!

Omdat de Heer verheerlijkt is,
zingen wij in koor
heel de wereld door.
Omdat dat de Heer verheerlijkt is,
zingen wij in koor
tot de wereld hoort:
dat de Heer verheerlijkt is!
(Refrein)

Omdat de Geest gekomen is,
zingen wij in koor
heel de wereld door.
Omdat de Geest gekomen is,
zingen wij in koor
tot de wereld hoort:
dat de Geest gekomen is!
(Refrein)

•	 Schriftlezing:	Mattheüs	28:	1-10
•	 Psalm	145	vers	1	en	2	
•	 Verkondiging:		‘Met	vrees	en	grote	blijdschap!’
•	 Gezang	218	vers	1,	2,	4	en	8



•	 Op	Toonhoogte	129
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Liederen en Lezingen deze middAg
•	 Gezang	221	vers	1	en2
•	 Psalm	118	vers	9
•	 Psalm	118	vers	5
•	 Schriftlezing:	Johannes	20:	1-10
•	 Psalm	89	vers	1	en	3
•	 Preek:	‘Ik	zie,	ik	zie,	wat	jij	ook	ziet...	Of	toch	niet?’
•	 Psalm	89	vers	7	(OB)	
•	 Gezang	218	vers	1,	2	en	3

BLoemengroet
Deze week gaan er twee groeten naar zorgcentrum Uit-
zicht. Dit als teken van meeleven en verbondenheid met 
hen.
•	 De eerste is voor mevrouw C. Neels-Quist. Wij hopen 

van harte dat het met u goed mag gaan. Al zullen de 
ongemakken van het ouder worden niet altijd meeval-
len.

•	 En de tweede is voor dhr. G. Paalberends. Wij vinden 
het fijn voor Gerrit om hem ook eens te verrassen. Zo 
kan misschien de hele groep genieten van de bloemen.

Wij wensen u beiden gezegende en blijde paasdagen toe. 
We mogen het met elkaar vieren dat de Heer waarlijk is op 
gestaan. Gods nabijheid toegewenst.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Nel Bazen en 
Lia van Herpen.

dAnk
Woorden van dank zijn op zijn plaats; een verjaardag, 80 
jaar met een goud randje. Dank voor de mooie bos bloe-
men en de vele reacties vanuit  de gemeente. Jan vd Waal

PAAscoLLecte 2021
In deze Paasdagen mogen wij extra denken aan mensen 
die pijn ervaren, zich eenzaam voelen, bang zijn, geen dak 
boven hun heeft hebben of bijvoorbeeld hun inkomen 
dreigen te verliezen. Onder deze omstandigheden valt het 
niet mee om vandaag op paasmorgen te zeggen: Jezus is 
opgestaan! Wij hopen van harte dat u en jij gul wilt geven 
aan de paascollecte. Zeker nu de wekelijkse collecten in de 
kerken weinig tot niets opbrengen is uw/jullie diaconale 
gift hard nodig! Je kunt je Paasgift overmaken op IBAN 
NL18RABO0373730837 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Vlaardingen o.v.v. PAASCOLLECTE 2021

PAAschALLenge  de Weg door JeruzALem (AAnrAder!)
Van 27 maart t/m 5 april wordt er een PaasChallenge in 
Vlaardingen. Dit is een speurtocht die leuk is voor volwas-
senen, gezinnen, jongeren en kinderen vanaf ongeveer 10 
jaar. In 1,5 uur gaan de deelnemers langs 9 verschillende 
locaties, waarbij ze puzzels oplossen en steeds meer van 
het Paasverhaal ontdekken. Meer info en inschrijven via: 
http://paaschallenge.peterjankik.nl

Leuke Activiteit: emmAüs-WAndeLing (coronA-Proof)
Op zaterdag 10 april (eerste zaterdag na pasen) willen wij 
je van harte uitnodigen om met ons de Emmaüs-wande-
ling in Vlaardingen te lopen. Een moment van bezinning 
en ontmoeting. Twee aan twee wordt er gewandeld en 
aan de hand van gespreksvragen en korte video’s wordt 
je meegenomen in het verhaal van de Emmaüsgangers. 
Laat je verrassen door met iemand te wandelen die je 
(misschien) nog niet kent of neem zelf iemand mee waar-
mee je de wandeling wilt maken. Je keuze kun je kenbaar 
maken via het aanmeldformulier. De wandeling is ca. 8 km 
lang maar er is een kortere variant van ca. 5 km. Onder-
weg vind je QR-codes die je kunt scannen met je telefoon. 
Kortom, genoeg ingrediënten om met elkaar al wande-
lend in gesprek te gaan.
In verband met corona-maatregelen is het noodzakelijk 
om je vooraf aan te melden. Om drukte te voorkomen 
kies je voor een gewenst tijdsslot waarin je van start gaat. 
Begin en eindlocatie is de Bethelkerk. Mochten er voor die 
tijd vragen zijn neem dan contact met ons via gelovenin-
vlaardingen@gmail.com. Graag tot ziens! 
Annabell de Jong & Tamara Zonnenberg (Missionair 
Opbouwwerkers PGV)

kindertehuis roemenië
Door de verkoop van meer dan 100 liter  erwtensoep 
die deze maand ten einde loopt en met de verkoop van 
speelgoed, boeken, kaarten, en handdoekjes hebben we 
€400,00 over kunnen maken naar Zending over Grenzen 
voor het prachtige project t.w. Paasboeken voor de kinde-
ren, kruisiging en opstanding van onze Heer Jezus Christus 
in hun eigen taal. Zo hebben wij met elkaar meegeholpen 
voor de verspreiding van het evangelie. U allen die hieraan 
hebben meegeholpen onze hartelijke dank.
Hartelijke groet, Louise en Koos Kesseboom.

http://paaschallenge.peterjankik.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyDAoEdF4-rrsfPvZmTTG6mS3Ho4GAdPmAIE6AKnBN6nyy2A/viewform

